Pepijn (18)

“Ik heb ook een
bijbaantje bij de
supermarkt. Na een
paar uur achter de
kassa ben ik moe.
Maar na een middag
bij Ons Raadhuis heb
ik meer energie dan
ervoor!”

Pepijn is een opvallende verschijning bij

Ons Raadhuis. Een jonge, vlotte student

’, . die zich als een vis in het water voelt op
Fotagraaf: Marjo Hendrix ~ - 7 deze ontmoetingsplek voor senioren. Elke

¢ ‘ vrijdagmiddag is Pepijn hier gastheer.

Zijn rol is heel afwisselend. Hij helpt met de voorbereiding en opstart van activiteiten en zorgt ervoor dat de week

gezellig wordt afgesloten met een vrijdagmiddagborrel. Daarnaast onderhoudst hij de tuin, verzorgt hij de techniek bij

het maandelijkse open podium en helpt hij met het voorbereiden van lunches en warme maaltijden. Pepijn: “Samen

met de vrijdagploeg heten we iedereen welkom en zorgen we voor een kopje koffie of thee. Maar er is nog veel meer

te doen. Elke dag is anders. Ik doe gewoon wat op dat moment nodig is.”

Ik voelde me enorm welkom

Pepijn volgt de opleiding Bos- en Natuurbeheer op de Hogeschool Van Hall Larenstein. Zijn studentenhuis staat op
nog geen minuut lopen van het ontmoetingscentrum. “Voor mijn opleiding ben ik afgelopen jaar naar Velp verhuisd.
De avonden alleen op mijn kleine kamertje vond ik best saai. Ik bedacht dat ik graag nieuwe mensen wilde
ontmoeten én graag iets nuttigs wilde doen voor de samenleving. Een maand na mijn verhuizing stond er een bord
buiten bij Ons Raadhuis met een oproep voor vrijwilligers. Spontaan liep ik naar binnen, waarschijnlijk dachten ze dat
ik verdwaald was”, grapt Pepijn. “Dat er zo’n jonge jongen ineens binnen liep zorgde wel voor wat verbaasde blikken,
maar iedereen was heel aardig en geinteresseerd. Ik voelde me enorm welkom. De vrijdag erop kon ik meteen
beginnen.”
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Ook wel eens bij mensen thuis

Wanneer zijn agenda het toelaat, helpt Pepijn bezoekers van Ons Raadhuis ook wel eens bij hen thuis met een klusje
in of rondom het huis. “Sommige klusjes kunnen ze niet meer zelf en voor mij is het een kleine moeite. Het is heel
leuk om te zien hoe blij mensen zijn als ik kom. Alleen al door samen een praatje te maken en een kopje koffie te
drinken maak je al een enorm verschil,” vertelt hij.

Iets kleinschaligs doen is ontspannend

Pepijn krijgt hier heel veel voor terug. Lekker eten en drinken, leuke gesprekken en vooral veel positieve energie. “Ik
heb ook een bijbaantje bij de supermarkt. Na een paar uur achter de kassa ben ik best moe. Maar na een middag bij
Ons Raadhuis heb ik veel meer energie dan ervoor!”

Die energie krijgt hij van de persoonlijke gesprekken met senioren: “Vooral de verhalen over hoe het vroeger in Velp
was, vind ik mega interessant. Andersom vinden de mensen het leuk om te horen hoe het er nu aan toe gaat in mijn
leven en bij mijn opleiding”. Daarnaast is vrijwilligerswerk is relativerend, legt Pepijn uit: “Bij mijn studie gaat het veel
over complexe wereldproblematiek. Iets kleinschaligs doen en fijn contact in Ons Raadhuis is ontspannend en geeft
hoop.”

78 jaar leeftijdsverschil en toch verbonden

De eerste keer dat hij bij Ons Raadhuis kwam, was er een open podium. Een moment waarop mensen die dat leuk
vinden iets voordragen. “Ik was 17 en besloot wat te vertellen over mezelf en mijn opleiding”, vertelt hij. “De mensen
vonden dat heel leuk om te horen. Na mij nam de oudste dame van die dag het woord. Zij is 95, dus wij schelen maar
liefst 78 jaar. Dat onze beide verhalen hier na elkaar werden gedeeld, was zo'n mooi moment. Voor mij een
toonbeeld wat voor een bijzondere plek dit is. Echt iedereen is hier welkom!”

De nieuwe Gordon Ramsey?

Verder vertelt Pepijn vol enthousiasme over het samen bakken van allerlei lekkers bij collega-vrijwilliger Ietje thuis.
Het bakken zelf is heel gezellig en natuurlijk genieten de mensen bij Ons Raadhuis er ook volop van mee. Hij krijgt
vaak complimentjes met een knipoog. Hij wordt er zelfs de nieuwe Gordon Ramsey genoemd als hij weer eens wat
lekkers heeft gemaakt.

Pepijn moedigt iedereen, in het bijzonder ook jongeren, aan om net als hij gewoon ergens binnen te stappen: “Zeker
als jong persoon kun je zo’n enorm verschil maken! Het heeft mij een gelukkiger mens met meer energie gemaakt.”
Ondanks zijn drukke agenda lukt het altijd wel om een paar uur in de week tijd voor zijn vrijwilligerswerk te maken.
Dat hij het er zo naar zijn zin heeft, helpt enorm. Pepijn: “Bij Ons Raadhuis is er gelukkig ook begrip als ik een keer
moet afzeggen in een drukke tentamenperiode. Maar als het even lukt, ben ik er. Ik wil deze gezelligheid voor geen
goud missen!”

Wil jij ook iets betekenen voor een ander?
Veel lokale organisaties zoeken vrijwilligers
die af en toe willen helpen. Bijvoorbeeld Ons
Raadhuis: https://onsraadhuis.com.

Kijk voor alle vrijwilligersvacatures in de
buurt op
vrijwilligerswerkrheden.nl/vacatures. Of
neem contact op met Vrijwilligerspunt
Rheden om te sparren over jouw wensen en
ideeén: 06 8283 0582 of
vrijwilligerspuntrheden@incluzio.nl.
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